
Doorgeefverhaal – Kinderboekenweek 2023 
 
Er was eens een kind dat in een duikboot woonde…. 
 
[1/2] 

Zijn naam is Tobias. Op een dag kwam er een zware storm, daardoor spoelde zijn duikboot aan op 
het strand. Tobias was erg bang, hij wist niet waar hij was.  
 
[3/4] 

Tobias liep vanaf het strand verder het eiland op. Hij kwam erachter dat het een onbewoond eiland 
is. Om zich te beschermen voor de storm, ging hij op zoek naar takken en bouwde een hut. Tobias 
ging overnachten in de hut. De volgende ochtend ging Tobias verder op ontdekking over het eiland. 
Hij kwam een krab tegen en die krab zei:  
 
[4/5] 

‘Hallo, welkom op het Mijneneiland. Fijn dat jij er bent, want dan kun je ons helpen met het zoeken 
naar de schat!’ Tobias zegt: ‘Dat vind ik een goed idee! Heb jij een schep voor mij?’ ‘Wij zoeken niet 
met een schep’, zegt de krab, ‘wij hebben…’ 
 
[6/7] 

‘…een metaaldetector en een schatkaart.’ ‘Mag ik die schatkaart eens zien?’ vraagt Tobias. ‘Ja 
tuurlijk’, zegt de krab. ‘Ik zie dat het kruis (de plek van de schat) daar ligt, dat is bij de rivier daar 
naast die grote berg. Laten we daar naar toe gaan!’ Na 2 uur lopen… 
 
[8] 

Waren ze er eindelijk. Ze zochten het kruis op. Toen ze er waren gingen ze met hun metaaldetector 
er overheen en er zat een schep in met nog een kaart. En op die kaart stond: Van het noorden tot 
oost op de verdere berg ligt de doos. Ze gingen naar de berg en ze hadden de schat gevonden en in 
de schat zat een briefje waar op stond: Hier zijn onderdelen om jullie boot te repareren. En toen zei 
de krab: ‘hoe wist hij dat onze boot kapot was?’ En toen zag Tobias een kleine fee weg vliegen en 
toen gingen hun naar hun moederland. En toen leefden hun nog langer en gelukkig.   


